
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 10, nummer 9, 1e Adventszondag 30 november 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk  

Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Tiny Plat 
Diaken:     Jaap Jukema 
Aansteken kaars:    Diaken van dienst 

Lector:      Ane/Nely Jukema 
Organist:     Eisje Wissmann 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Klarinda de Witte, Johannes Swart 
 

• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk! 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LITURGIE  
  

Orgelspel 
Lied voor de dienst Ev. Liedbundel 167: 1, 2, 5 – Wijs mijn vooruitzicht 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 87:1, 2, 3 – Op Sions berg sticht God zijn heilige stede 
Bemoediging en Groet 
Lied 87: 4 
Aansteken 1e adventskaars door gemeentelid 

We steken de eerste kaars aan, een begin 
Van wapens omsmeden tegen elke oorlog in 
Van vrede die stap voor stap zal dagen 
Als God de stap naar de aarde gaat wagen  
 

Kyriegebed 
Lied 463: 1, 2, 3, 4, 5 – Licht in onze ogen  
Skriftlêzing Alde Testamint: Jesaja 2: 1-5 (Nije Fryske Bibeloersetting) 
[1] Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.[2] Eens 
komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle 
bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, [3] machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de 
berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn 
paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. [4] Hij zal rechtspreken 
tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en 
hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de 
wapens leren hanteren. [5] Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. 
 

Lied 447 – Het zal zijn in het laatste der tijden 
Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteüs 24: 32-44 (NBV21) 
Muziek: Zwart Wit (Frank Boeijen) 
Verkondiging 
Liet 462 – Komt der oait in dei fan frede 
Gebeden – Stil gebed – Onze Vader 
Collecte 
1e KIA Zending: Rwanda 
2e Kerkrentmeesters 
Slotlied 444 – Nu daagt het in het oosten 
Zegen – Amen 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte: 
 

1e KIA Zending: Rwanda 
Kwetsbare kinderen in Rwanda een veilig thuis bieden Mwana Ukundwa betekent “Geliefd Kind” in het 
Rwandees. Het is de naam van een Rwandese partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich inzet voor 1300 
kwetsbare kinderen en hun ouders. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 
1994, is inmiddels uitgegroeid tot een stevige organisatie voor kinderen zoals Mariya Josee, die met hiv besmet is. 
Zij komt op zaterdag graag naar het centrum. Daar bespreekt ze met andere kinderen hoe ze kan omgaan met 
haar ziekte. Ze bidden samen en hebben veel plezier: ze zingen, dansen en trom melen. Sociaal werkster Marie-
Louise ziet gelijk hoe het met Mariya Josee gaat. Sinds Marie-Louise het gezin begeleidt is Mariya Josee geleidelijk 
veranderd van een ziek mager meisje in een vrolijke 13-jarige puber. Haar moeder die ook met hiv besmet is, zit 
niet meer eenzaam in een hoekje, maar legt contact en zorgt weer voor haar dochter. Mariya Josee voelt dat ze 
een “geliefd kind” is.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie 

Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ’Collecte KIA Zending Rwanda’. 
 

2e Kerkrentmeesters  
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum Pietersbierum 
 
 
Bloemengroet: 
Zondag 23 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Griet Vlasma, 
Boargemaster Dukerstrjitte 6. 
 
 
  Vanmiddag 15.00 uur  Theaterconcert O Cielo en de vurige verbintenis  Sixtuskerk 
 

Maandag 1 december  10.00 – 12.00 uur inloopuur dûmny Martha  MFA It Waed, Romte 1 

    19.30 uur Moderamen   MFA It Waed 

Woensdag 3 december 17.00 uur Lekker ite   MFA It Waed 
    We starten een uurtje eerder met een klein glaasje vooraf. 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail:  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand) 

Tekst: Zwart Wit (Frank Boeijen) 
 

Hij liep daar in de stad, 's avonds laat 

Plotseling aan de overkant, zag hij ze staan 
Iemand riep je hoort niet bij ons: mes-steek-pijn 

Denk goed na aan welke kant je staat 

 
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit 

Maar in de kleur van je hart  
 

Donker, was de straat, op weg naar het plein 
Een taxi, het is te laat, het is voorbij 

Wie wil er bloed op de achterbank van de 
werkelijkheid 

Denk goed na aan welke kant je staat 
 

Denk niet wit, denk niet zwart… 
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